
Toespraak door gemeenteraadslid Herbie Guldenaar bij indienen motie. 

 

Bijdrage Indisch Moluks Monument. 
 
HEB IK MIJN VADER WEL WERKELIJK GEKEND? 
 
Stichting Indië Herdenking Helmond is al bijna 3 jaar bezig Het Indisch Moluks 
Monument Helmond te realiseren. 
Na de ontroerende herdenkingsbijeenkomst in de Cacaofabriek op 15 augustus voelde 
ik me nog meer emotioneel verbonden. 
Ik was ook een van de tienduizenden gezinnen die heeft moeten vluchten uit Indonesië 
en hier in 1958 berooid aankwam, alles moest achterlaten. 
Bij mij thuis veel ruzie, onredelijkheden, woede-uitbarstingen van mijn vader. Niks meer 
willen horen over Indonesië, geen oorlogsfilms, geen Maleis maar Nederlands praten. 
Als ik iets wilde weten over die tijd werd dit afgedaan met sudah (in het Nederlands 
klaar, laat maar.) Toen ik vroeg waarom hij zijn duimen niet kon bewegen, bleek het dat 
hij hieraan was opgehangen en geslagen was met bamboestokken en daarom later 
bijna niet kon lopen omdat enkele rugwervels kapot waren. 

Mijn verhaal is niet uniek. 
 

Zelfs de 4e generatie in de vorm van een spreekster op 15 augustus van 15 jaar wilde 
meer weten van deze periode van haar opa en groot-opa. Het leven in, de martelingen 
in de jappen kampen, de Bersiap periode en het geweld onder Soekarno, het onrecht. 
Uit gesprekken met diverse organisaties en stichtingen kwamen dezelfde zoniet nog 
vreselijkere verhalen langs. Het totale doodzwijgen. We hebben een monument nodig 
om dit verhaal te kunnen vertellen en te herdenken. Twee miljoen mensen in Nederland 

en tienduizenden in de omgeving van Helmond van de 1ste, 2de, 3de en 4e generatie 
hebben hiermee een verbinding. 

Het ontwerp van het monument is gereed. De grote rechtopstaande Melati, of Indische 
Jasmijn staat voor Indië/ Indonesië, het land waar de Indische en de Molukse 
gemeenschappen hun wortels hebben. Aan de voet van het beeld ligt een plakkaat met 
een verklarende tekst en een afbeelding van de kruidnagel, die verwijst naar de 
Molukken. 

Een QR-code verbindt het monument aan een website - deze is nog in opbouw, maar 
zal als zoekmachine kunnen dienen voor andere Indische en Molukse bronnen. 
Het is de bedoeling hier later ook de scholen in en rond Helmond bij te betrekken. 
Samen herdenken ......... nu… en later. 
Een monument dat verwijst naar de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. 
Een plek ook met een visie naar een toekomst waarin de verschillen zullen vervagen en 
de overeenkomsten steeds zichtbaarder worden. 

Een goede basis voor een vredige toekomst! 


